
Taizé 18 maart 2020 

Woensdagavond lezing:   

Etty Hillesum, 31 dec 1941 

“Het je laten leiden, niet meer door wat er van buiten op je afkomt, maar door 

wat er van binnen in je opstijgt -  het is nog maar een begin.” 

 

Ergens moet je toch op een punt stuiten in jezelf, waar je altijd hetzelfde bent 

en waarop je onherroepelijk kunt vertrouwen? En zolang je op dat punt nog 

niet gestoten bent moet je voorzichtig zijn met je eigen gevoelens en moet je 

er voor zorgen niet te veel schade om je heen aan te richten met 

onstuimigheden die later geen fundament blijken te hebben.”23 juni 1943 

 

Men moet altijd een grote stilte met zich meedragen waarin men zich steeds 

terugtrekken kan, ook temidden van het grootste gewoel en temidden van het 

intiemste gesprek. 

 

Onder de hemel is men thuis. Op iedere plek van deze aarde is men “thuis” 

wanneer men alles in zich draagt.(  20-9-1942) 

 

Dat je zo thuis bij jezelf mag zijn, dat je je thuis mag voelen onder de hemel op 

iedere plek. 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet en je altijd terug kunt keren naar de 

stilte, die in jou is. 

Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 


